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God is mijn held!
door Arie van der Stoep

God is mijn held! Ik vereer Hem! Ga maar na: Welke god heeft het ooit opgenomen tegen de

satan, de dood en de zonde? Welke god was bereid om daartoe te sterven aan een kruis? En nog

een vraag: welke god was bereid om dat te ondergaan voor zijn eigen, ongehoorzame schepsel?

Niet één toch!

Nee, mijn God is een held! (1) Hij deed dat voor u en voor mij. Hij nam al onze schuld op zich en vroeg

er niets voor terug. En zelf was Hij zo rein, dat die destructieve vijanden van Hem en ons geen enkel

houvast aan Hem hadden en Hem moesten laten gaan, toen Hij opstond uit het graf. (2)

Boosaardige demonen

Trouwens, welke god is er naast Hem die ook vandaag door alles heen blijft liefhebben? Die, als je

gezondigd hebt, zelfs tegen je zegt: ‘Kom bij Mij terug. Laten we samen ernaar kijken. Dan zul je zien

dat, als we dat doen, je zonde verdwenen is. Jezus heeft die immers voor jou weggedragen naar het

kruis?’ (3)

Ja, Jezus is mijn held! Een held, zo één met zijn Vader, dat Hij zichzelf volkomen prijsgaf en de meest

gruwelijke martelingen onderging, om de vijanden van zijn Vader en van ons - de satan, de zonde, de

dood en alle andere boosaardige demonen - te kunnen verslaan en zo ons, zijn ongehoorzame, maar

geliefde mens te redden. (4)

Niet bang

Wat een overgave en zelfverloochening, wat een toewijding en liefde! Bij zo’n held wil ik behoren. Van

Hem wil ik zijn! Want bij Hem behoef ik niet bang te zijn dat mijn tegenstanders mij onder de voet

zullen lopen. (5) 

Hij zal mij vasthouden temidden van alle strijd en zelfs zwakheid en falen. Hij zegt: ‘Houd moed, Ik ben

met je! Ik maak je sterk, ook help Ik je, ook ondersteun Ik je met mijn redding-, herstel- en genezing

brengende hand.’ (6)

En Hij is van plan om door te gaan met mij, totdat ik het einddoel heb bereikt dat Hij voor mij heeft

bestemd. (7) Zo is God, zo is Jezus, mijn held!

Uit de Bijbel:

(1) Sefanja 3:17.

De HEER, uw God, is in uw midden, een held, die verlost. Hij zal Zich over u met vreugde verblijden; Hij zal

zwijgen in zijn liefde; Hij zal over u juichen met gejubel.

(2)  Handelingen 2:24.

God evenwel heeft Hem opgewekt, want Hij verbrak de weeën van de dood, omdat het niet mogelijk was,

dat Hij door hem werd vastgehouden.

(3) Jesaja 1:18.



Komt toch en laat ons tezamen richten, zegt de HEER; al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit

worden als sneeuw; al waren zij rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol.

    1 Petrus 2:24a.

(Christus,) die zelf onze zonden in zijn lichaam op het hout gebracht heeft.

(4) Kolossenzen 2:15.

Hij heeft de overheden en machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd.

(5) Jeremia 20:11.

... de HEER is met mij als een geweldig held: daarom zullen mijn vervolgers struikelen en niets vermogen;

zij staan ten diepste beschaamd, omdat zij hun doel niet bereiken, ...

(6) Jesaja 41:10.

Vrees niet, want Ik ben met u; zie niet angstig rond, want Ik ben uw God, Ik sterk u, ook help Ik u, ook

ondersteun Ik u met mijn heilrijke rechterhand.

(7) 1 Petrus 1:8b-9.

Jullie verheugen je met een onuitsprekelijke en verheerlijkte vreugde, daar jullie het einddoel van het

geloof bereiken, dat is de zaligheid van de zielen.
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